Stage in Cambridge — Hasse Bossenbroek

Van januari tot en met juli 2016 heb ik stage gelopen in Babraham, net ten zuiden van Cambridge, in
Engeland. Ik heb stage gelopen in het lab van Simon Cook, in het Babraham Institute. Ik heb
ontzettend veel geleerd van deze stage en ook ontzettend veel lol gehad. Ik zou het iedereen
aanraden stage te lopen in het buitenland!

Wat ik erg leuk vond aan het lab waar ik stage liep, was dat veel van mijn collega’s uit Engeland
kwamen. Daardoor had ik veel kans om de Engelse cultuur te leren kennen. De foto onderaan is
gemaakt tijdens formal hall, wat heel typisch is voor Oxford en Cambridge. Ik vond het heel leuk om
dat mee te maken, ondanks het feit dat ik een vreemd gewaad aan moest ©

Behalve Engelsen heb ik ook veel mensen uit andere landen leren kennen, omdat mijn instituut
huisvesting aanbood voor internationale studenten, waardoor die met zijn allen in één straat
woonden. Het was heel gezellig om dingen te doen met mensen uit veel verschillende landen, en
ook interessant. We hebben onder andere multiculti dinners georganiseerd, waaraan ik een hoop
leuke recepten heb overgehouden!

Ik wil de Nora Baart Stichting graag bedanken dat ze me gesteund hebben voor deze stage. Het is
een onvergetelijke ervaring geweest!




